
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“U bewaart al mijn tranen in een kruik. Hun aantal heeft U opgeschreven in uw boek.” – Psalm  56:9b (BasisBijbel) 
 
Rijsoord, week 43, zondag 20-10-2024 
 

Diensten en samenkomsten 

09.30 uur: Ds. A. Christ uit Katwijk (ZH) 
Uitzending Radio Ridderkerk 
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 

 Begroeten kerkgangers: 
Leah en Annette van den Heuvel en  
Ada Zwagemaker 

17.00 uur: Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord 

Collecten: Diaconie / Werelddiaconaat & 
Kerkrentmeesters  

 
Voorbede: 
We bidden voor hen die enorm tegen de komende 
donkere (feest)maanden op zien. We danken God dat Hij 
een God is die alle (verborgen) tranen ziet en opvangt.  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Dhr. H.G. van der Waal 
 
Zieken 

• Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester verblijft in Laurens 
Woonzorglocatie Dorpsveld in Rotterdam. 

• Mevr. M. Schop-van Noort verblijft in  
de Kliniek Ouderenzorg in Rotterdam. 

• Mevr. A. van der Wilt-Lodder verblijft in  
Verpleeghuis Salem in Ridderkerk. 
 

Postadressen 

• Laurens Woonzorglocatie Dorpsveld,  
Eksterstraat 101, 3083 XA Rotterdam (Charlois) 

• Kliniek Ouderenzorg, Maasstadweg 96, 
3079 DZ Rotterdam 

• Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2,  
2986 AZ Ridderkerk 
 

Dankbetuiging 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig 
huwelijksjubileum. Vele kaarten, bloemen, berichtjes en 
mails, heel bijzonder. We zijn er dankbaar voor. 
Een hartelijke groet, Bram en Marja Hooghart 
 
Catechisatie 
Dit winterseizoen zal er weer catechisatie gegeven 
worden in de Hoeksteen. De kick-off zal op donderdag  
7 november zijn. Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar is 
de inloop vanaf 18.45 uur, waarna we om 19.00 uur echt 
willen starten. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is 
de inloop op diezelfde avond vanaf 19.50 uur en starten 
we om 20.00 uur. We rekenen op alle jongeren van onze 
gemeente en zien uit naar een mooi seizoen met elkaar. 
Hartelijke groeten, Marijke Boogert en Kirsten v.d. Bent 
 
 

 
VakantieBijbelFeest 
Voor alle kinderen van de basisschool is er op woensdag 
30 oktober een gezellige ochtend in de Hoeksteen waar 
we met elkaar luisteren naar een verhaal, liedjes zingen, 
knutselen en spelletjes spelen. Jij komt toch ook? En 
neem al je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, 
neefjes en nichtjes mee! De ochtend start om 9.30 uur 
en is om 12.00 uur afgelopen, inloop vanaf 9.15 uur. Op 
de tafel in de kerk en in de Hoeksteen liggen flyers, wij 
willen u vragen om een aantal flyers mee te nemen en 
deze in uw buurt door de brievenbus te doen bij 
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo 
bereiken we met elkaar zoveel mogelijk kinderen! 
 
Wintertijd 
Wij maken u erop attent dat het volgende weekend, in de 
nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober, de 
wintertijd ingaat. De klok wordt dan een uur teruggezet.  
 
Giften 
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief 
ontvangen: via dhr. Arie Kranendonk € 10,-- en via dhr. 
Henk van Ooijen € 20,--. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Kees Jan Bezemer 
 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Zo. 27-10 10.00 Ds. J. Boom uit ‘s-Gravenmoer 

  Begroeten kerkgangers: 
Eef van Neuren en 
Liane en Suzanne Anninga 

 17.00 Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-
Giessendam 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

   Uitgangs coll.: Fonds Groot Onderhoud 

 15.45-
16.45 

18+ Kring op de Jeugdzolder van  
De Hoeksteen 

 
 
 
 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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engelenproject                                                                                                           

Met een klein gebaar kunt u, kan jij iemand verrassen! 

In de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben 

aan troost, licht of een hart onder de riem. 

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die dat willen geven aan een ander. 

Het engelenproject verbindt mensen met elkaar. Je hoeft elkaar niet te kennen 

en dat mag ook zo blijven. Mensen die er onverwacht voor je zijn. 

Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze koude en roerige 

tijd een sprankje hemel op de aarde. 

Als engel ga je in de vier weken voor Kerst langs de deur om, zonder opgemerkt 

te worden, een kleinigheidje in de brievenbus te stoppen. 

Enveloppen met inhoud en een adres krijgt u /krijg jij van ons. 

Wees een lichtje voor een ander. 

Wilt u /wil jij meedoen met dit mooie project ? Vul dan onderstaand strookje in 

en doe dit in het busje bij de uitgang. Of mail naar ada.zwagemaker@gmail.com 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O   ja, ik doe mee! 

Naam   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel nr  of e-mailadres   -------------------------------------------------------------------------- 

O  Ik weet iemand die ook een lichtje kan gebruiken : 

Naam ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


