
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 

Matteüs 28: 19 en 20a (NBV) 
 

Rijsoord, week 44, zondag 27-10-2024 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. J. Boom uit ‘s-Gravenmoer 
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 

 Begroeten kerkgangers: 
Eef van Neuren en  
Liane en Suzanne Anninga 

17.00 uur: Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam 

Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters  

Uitg. coll.: Fonds Groot Onderhoud 

15.45-
16.45 uur 

18+ Kring op de Jeugdzolder van  
De Hoeksteen 

 
Kindernevendienst 
We luisteren naar hoe het verhaal van koning 
Nebukadnessar verder gaat. Nebukadnessar droomt 
weer, maar deze keer is het geen fijne droom, het is een 
nachtmerrie! Nebukadnessar weet dat ook deze droom 
van God komt en vraagt aan Daniël om deze droom uit 
te leggen. God verandert het leven van Nebukadnessar 
compleet, er blijft niets over van de machtige koning, 
maar na zeven jaar verandert alles weer. God is 
genadig, Nebukadnessar krijgt zijn verstand terug en 
prijst God. We leren door dit verhaal dat God het leven 
van mensen totaal kan veranderen. Hoe kan God ons 
leven nu veranderen? Wat kunnen we leren van het 
verhaal van koning Nebukadnessar? 
 
Voorbede: 
Het is vandaag Nationale Bijbelzondag. Wij danken voor 
het feit dat wij in ons land in alle vrijheid de Bijbel kunnen 
lezen. En wij bidden voor landen waar dit niet zo is of 
waar de Bijbel niet beschikbaar is in de landstaal. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Mevr. M. Schop-van Noort 
 
Zieken 

• Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester verblijft in Laurens 
Woonzorglocatie Dorpsveld in Rotterdam. 

• Mevr. M. Schop-van Noort verblijft in  
de Kliniek Ouderenzorg in Rotterdam. 

• Mevr. A. van der Wilt-Lodder verblijft in  
Verpleeghuis Salem in Ridderkerk. 
 

Postadressen 

• Laurens Woonzorglocatie Dorpsveld,  
Eksterstraat 101, 3083 XA Rotterdam (Charlois) 

• Kliniek Ouderenzorg, Maasstadweg 96, 
3079 DZ Rotterdam 
 
 
 

• Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2,  
2986 AZ Ridderkerk 

 
Overlijden 
Op dinsdag 22 oktober is overleden de heer Mathijs 
(Thijs) Tiemens in de leeftijd van 94 jaar. Hierbij 
condoleren wij zijn vrouw, (schoon-)kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie en bidden hen Gods 
zegenende en troostrijke nabijheid toe. Er is gelegenheid 
tot condoleren a.s. maandag 28 oktober, van 19.00 tot 
20.00 uur in De Hoeksteen. De dankdienst voor zijn 
leven is D.V. dinsdag 29 oktober om 13.30 uur in onze 
kerk, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
begraafplaats Vredehof te Ridderkerk. Aansluitend aan 
de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren 
in het rouwcentrum bij genoemde begraafplaats.   
(scriba Jan Anninga) 
 
Huwelijksjubileum 
Op zondag 3 november a.s. hopen de heer J.W. Pons en 
mevrouw H.H. Pons-van ’t Zelfde er bij stil te staan dat 
zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij 
feliciteren hen van harte met deze bijzondere mijlpaal  in 
hun leven en hopen dat zij een fijne gedenkdag mogen 
hebben. Wij wensen hen nog goede jaren samen toe, 
vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
 
Dankbetuigingen 
Zeer geachte gemeenteleden, 
Wat voelt onze gemeente zich met elkaar verbonden! 
Met onze verjaardagen en ons 55-jarig huwelijksjubileum 
mochten we dat weer ervaren door de vele kaarten, 
mailtjes en persoonlijke felicitaties. Wij zijn daardoor zeer 
verwonderd. Boven alles zijn wij dankbaar dat onze God 
ons al die jaren heeft gespaard en kracht gaf om het 
werk te doen waartoe wij zijn geroepen. Naast dit alles 
mochten we binnen de kerk diverse taken en ambten 
vervullen. Als de herfsttijd van je leven over gaat in de 
wintertijd mogen we weten dat er na deze aardse winter, 
over het graf, een nieuwe lente tijd aanbreekt. In dat 
geloofsvertrouwen gaan we met u verder. Heel veel dank 
voor al het goede dat wij van u mochten ontvangen.  
Met een hartelijke groet, Huib en Marijke Boogert   
   *** 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen die 
we kregen op onze 65-jarige huwelijksdag. Het was 
overweldigend.                       Miep en Arie Ritmeester 
   *** 
Hartelijk bedankt voor de kaarten en de plant die ik 
gekregen heb voor mijn verjaardag. 
Hartelijke groeten, Paulus en Wil 
 
 
 
 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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Belijdeniscatechisatie 
We zijn verheugd met het feit dat voor dit seizoen er de 
mogelijkheid is om belijdeniscatechisatie te volgen bij 
onze consulent ds. Geerts. Een aantal avonden 
nadenken over de inhoud van ons christelijke geloof en 
wat dit betekent voor je persoonlijke leven, al dan niet 
afgesloten met het doen van belijdenis. Mocht u/jij hierin 
interesse hebben neemt u dan contact op via 
info@hervormdegemeenterijsoord.nl 
 
Collectemunten 
Op dinsdag 29 oktober kunt u de door u bestelde 
collectemunten afhalen in de Hoeksteen, van 19.30 tot 
20.00 uur. Wegens omstandigheden kunnen 
bestellingen deze keer alleen per bank, rekeningnummer 
NL54 RABO 0385890982 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Rijsoord, óf per email, k.lagendijk@wxs.nl, worden 
gedaan. Onze voorkeur gaat uit naar het bestellen via de 
bank. Bestellen per email houdt in dat u bij het afhalen 
van uw bestelling het verschuldigde bedrag gepast  
meebrengt. Voor beide vormen van bestellen geldt dat 
dit uiterlijk maandag 28 oktober, 18.00 uur, dient te zijn 
gedaan. 
 
VakantieBijbelFeest 
Voor alle kinderen van de basisschool is er op woensdag 
30 oktober een gezellige ochtend in de Hoeksteen waar 
we met elkaar luisteren naar een verhaal, liedjes zingen, 
knutselen en spelletjes spelen. Jij komt toch ook? En 
neem al je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, 
neefjes en nichtjes mee! 
De ochtend start om 9.30 uur en is om 12.00 uur 
afgelopen, inloop vanaf 9.15 uur. 
 
Koffie schenken 
Op zondag 3 november wordt de koffie geschonken door 
Annemiek Stolk en Marianne Kal. 
 
Giften 
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief 
ontvangen: via mevr. Eef van Neuren hebben € 20,-- en 
via mevr. Anja Lagendijk € 10,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. J. Alderliesten-van Ooijen 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Ma. 28-10 19.00-
20.00 

Condoleren in De Hoeksteen in 
verband met het overlijden van  
dhr. Mathijs Tiemens 

Di.   29-10 13.30 Dankdienst voor het leven van  
dhr. Mathijs Tiemens 

 19.30-
20.00 

Afhalen collectemunten in  
De Hoeksteen 

Wo. 30-10 09.30-
12.00 

VakantieBijbelFeest in  
De Hoeksteen 

Do.  31-10 20.00 Huiskring bij de fam. Boogert,  

Zo.  03-11 10.00 Ds. H. Mast uit Ter Heijde 
Koffiedrinken na de dienst 

  Begroeten kerkgangers: 
Anneke Verhoeven, Marja Wols-
Commijs en Marijke Boogert 

 17.00 Ds. J. Schaap uit  
Rotterdam-IJsselmonde 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

   Uitgangs Coll.: Najaarszendingscollecte 
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engelenproject                                                                                                           

Met een klein gebaar kunt u, kan jij iemand verrassen! 

In de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben 

aan troost, licht of een hart onder de riem. 

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die dat willen geven aan een ander. 

Het engelenproject verbindt mensen met elkaar. Je hoeft elkaar niet te kennen 

en dat mag ook zo blijven. Mensen die er onverwacht voor je zijn. 

Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze koude en roerige 

tijd een sprankje hemel op de aarde. 

Als engel ga je in de vier weken voor Kerst langs de deur om, zonder opgemerkt 

te worden, een kleinigheidje in de brievenbus te stoppen. 

Enveloppen met inhoud en een adres krijgt u /krijg jij van ons. 

Wees een lichtje voor een ander. 

Wilt u /wil jij meedoen met dit mooie project ? Vul dan onderstaand strookje in 

en doe dit in het busje bij de uitgang. Of mail naar ada.zwagemaker@gmail.com 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O   ja, ik doe mee! 

Naam   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel nr  of e-mailadres   -------------------------------------------------------------------------- 

O  Ik weet iemand die ook een lichtje kan gebruiken : 

Naam ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


