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WEEKBRIEF

VIJFENTWINTIGSTE JAARGANG

Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:
Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.” - 1 Tessalonicenzen 5:16-18 (NBV ’21)

Rijsoord, week 45, zondag 03-11-2024

Diensten en samenkomsten

10.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde

Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar
Koffiedrinken na de dienst

(met traktatie van mevrouw Riet Schop, die
gisteren 90 jaar mocht worden)

Begroeten kerkgangers:
Anneke Verhoeven, Marja Wols-Commijs
en Marijke Boogert

17.00 uur; Ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde

Collecten: :Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitg. coll.: Najaarszendingscollecte

Op enig moment in de dienst wordt gezongen:
(Evangelische Liedbundel 244a: 1 en 2)
Een vaste burg is onze God,

een toevlucht voor de zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:

de zeeq’ is ons beschoren!

Kindernevendienst

Vandaag gaan we weer verder met het verhaal van
Daniél waar we al een aantal weken mee bezig zijn.

In dit deel van het verhaal verschijnen vreemde letters
op de muur tijdens het feest van koning Belsassar. De
koning schrikt zich naar en wil weten wat dit betekent.
Daniél weet wat er staat, geeft uitleg en waarschuwt de
koning...

Voorbede:

We vieren deze week dankdag. We hebben veel om
voor te danken en om blij over te zijn. Laten we dit dan
ook doen, danken, maar ook bidden voor hen die veel
minder hebben dan wij.

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. J. de Jong-van den Berg

Zieken

e Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester verblijft in Laurens
Woonzorglocatie Dorpsveld in Rotterdam.

e Mevr. M. Schop-van Noort verblijft in
de Kliniek Ouderenzorg in Rotterdam.

e Mevr. A. van der Wilt-Lodder verblijft in
Verpleeghuis Salem in Ridderkerk.

e Mevr. G.S. Stok-van Die is gevallen en verblijft bij
Aafje Revalidatie Maasstad in Rotterdam.

Postadressen
e Laurens Woonzorglocatie Dorpsveld,
Eksterstraat 101, 3083 XA Rotterdam (Charlois)
¢ Kliniek Ouderenzorg, Maasstadweg 96,
3079 DZ Rotterdam
e Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2,
2986 AZ Ridderkerk
¢ Aafje Revalidatie Maasstad (voorheen Zorghotel)
Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam

Dankbetuiging

Lieve mensen,

Wat was het weer fijn dat er weer zo veel mensen aan
Kees Jan z'n verjaardag dachten. We weten, het is maar
een kaart, maar het doet je zo goed.

Hartelijk dank, Kees Jan en zijn moeder

Dankstondcollecte

Woensdag 6 november aanstaande is het Dankdag voor
gewas en arbeid. We komen dan ’s avonds bijeen in de
kerk om God te danken voor de oogst, het werk, het
inkomen en de zegeningen in het leven. Na de dienst
houden we onze jaarlijkse dankstondcollecte. Vandaag
treft u daarvoor de enveloppen aan op uw zitplaats. U
kunt uw gaven aan het einde van de dankstonddienst in
de envelop in de collectezak bij de uitgang doen. Voor
de nalezing op zondag 10 november kunt u uw envelop
tijdens de dienst in de collectezak van de tweede
rondgang doen. De opbrengst is geheel bestemd voor
de eigen gemeente. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook
overmaken op de bankrekening van het College van
Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte (NL91 RABO
0355 4022 46 of NL65 INGB 0000 5298 28). Wij
danken u alvast voor uw gaven waardoor het werk van
de kerk door kan blijven gaan.

College van Kerkrentmeesters



In memoriam Thijs Tiemens

Het was 2003, de Hervormde Gemeente Rijsoord was
vacant. De kerkrentmeesters hadden vastgesteld dat er
aan de pastorie veel zou moeten worden aangepast om
het een prettige leefomgeving te laten zijn. Veel
gemeenteleden hadden gebruik gemaakt van de VUT
regeling. Om vrijwilligers te werven werd een inloop-
ochtend georganiseerd. Vanuit de grote zaal zagen we
een hoedje naar het fietsenhok gaan. Kerkrentmeester
Henk van Ooijen zei: “Daar ben ik blij mee”. Even later
kwam Thijs Tiemens binnen. Een op alle gebied
deskundige vakman. De keuken van de pastorie was de
vaste koffie drinkplek. Thijs had daar een “eigen” stoel
aan hoofd van de tafel. Hij was er iedere dag behalve op
de donderdag. Dan deed hij met Bep boodschappen.
Thijs had veel goed gereedschap en had hij iets niet dan
ging hij naar “magazijn X” (schoonzoon Kees). De
verwarming aanpassen, waterleiding omleggen en niet te
vergeten de kap van de zolder betimmeren met
gipsplaat. Een werk met veel passen en meten samen
met Arie Burger. Het vroeg veel tijd. Vroeg je aan Thijs
hoe hij ergens over dacht om uit te voeren, was het de
week daarna klaar. “Het gaat niet” zei hij pas wanneer hij
dat zelf proefondervindelijk had vastgesteld. Toen de
pastorie-klus klaar was kwam hij iedere maandagmorgen
naar de tuin- en klusploeg. Een grote klus was een
bordes aanbrengen in de kap van de kerk. Bij inspectie
door de Monumentenwacht moest de kap goed te
betreden zijn. Weer een klim klus als in de kap van de
pastorie. Thijs deed het samen met Sjaak. Bij het
bekleden van de overstek van de Hoeksteen en de
garage met Trespa ging het even mis, het trapje waarop
hij stond ging omver en Thijs viel op de grond. Na een
bezoek aan het ziekenhuis mocht hij in de middag weer
thuiskomen. Toen het denken wat minder werd, kwam hij
iedere maandagmorgen naar de Hoeksteen. Hij las de
lectuur op de voormalige tafel uit de kerkzaal. Dat was
steeds weer nieuw voor hem. Thijs was een prettige
collega die veel voor de kerk heeft gedaan. We
herinneren hem van zijn verhalen uit de scheepsbouw en
zijn uitspraken: “Een krappe bon” en “Garantie tot aan de
Waterweg”.

Tuin- en klusploeg

Jaap de Jong (destijds Kerkrentmeester)

Dringende oproep voor een onderwijsvrijwilliger

Op de openbare school De Piramide in Rijsoord worden
godsdienstige vormingslessen gegeven op
woensdagmorgen van 12.00-13.00 uur. Op dit moment
nemen 6 kinderen deel aan deze lessen. We zijn
dringend op zoek naar een onderwijsvrijwilliger, die deze
lessen vanaf januari 2025 wil gaan verzorgen. De lessen
worden om de twee weken gegeven. Het liefst hebben
we iemand met een onderwijsbevoegdheid, maar mocht
er iemand zijn met ervaring als vrijwilliger in kinderwerk,
dan zijn die reacties ook welkom.

Deze oproep wordt gedaan door het Interkerkelijk
Werkverband Godsdienstonderwijs op Openbare
scholen (IWGOS). Voor meer informatie kunt u / kan jij
contact opnemen via
info@hervormdegemeenterijsoord.nl

Gift
Via de bank hebben wij een gift voor de weekbrief
ontvangen van € 25,--. Onze hartelijke dank hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. E.J. van Rumph-Eijkelboom

Agenda

Datum Tijd Activiteit

Ma. 04-11 = 20.00 | Kerkenraadsvergadering in
De Hoeksteen

Wo. 06-11  19.30 | Ds. G.J. Mink uit Sliedrecht
Dankstond voor Gewas en Arbeid

Coll.: | Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitgangs | coll.: : Dankstondcollecte

Do. 07-11  19.00 ;| Catechisatie voor 12 t/m 15 jaar in
De Hoeksteen

20.00 | Catechisatie voor 16 jaar en ouder
in De Hoeksteen

Vr. 08-11 08.30 Schoonmaakploeg in
De Hoeksteen

Zo. 10-11  10.00 : Ds. D. van Vreeswijk uit Gouda
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Begroeten kerkgangers:
Cor, Kirsten & Esther van der Bent

17.00 ' Ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk

Coll.: | Diaconie & Kerkrentmeesters /
Nalezing Dankstondcollecte




