
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.“ 
Johannes 14:6 (NBV ’21) 

  
Rijsoord, week 50, zondag 08-12-2024 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Dhr. J. Anninga uit Heinenoord - 2e Advent  
Jeugddienst m.m.v. Jeugdkoor 
"Op Weg" uit Boven-Hardinxveld  
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 

 Begroeten kerkgangers: 
Arjen Poldervaart en 
Kirsten & Esther van der Bent 

17.00 uur: Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 

Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters  

Uitg. coll.: Jeugdraad 

 
Kindernevendienst 
Vorige week zijn we begonnen met de kinderen aan de 
weg naar Betlehem. Na Ruth en Naomi gaan we 
vandaag onze weg vervolgen en dan wel samen met 
David. We gaan lezen over hoe David door de profeet 
Samuel tot koning wordt gezalfd in Betlehem.  
 
Voorbede: 
Wij bidden dat jonge mensen altijd door God zullen 
worden geholpen de weg naar Hem te vinden.  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Fam. J. Verhoeven-van Oorschot 
 
Zieken 

• Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester verblijft in Laurens 
Woonzorglocatie Dorpsveld in Rotterdam. 

• Mevr. M. Schop-van Noort verblijft in de Kliniek  
Ouderenzorg in Rotterdam. 

• Mevr. A. van der Wilt-Lodder verblijft in Verpleeghuis  
Salem in Ridderkerk. 

• Mevr. G.S. Stok-van Die verblijft bij Aafje Revalidatie  
Maasstad in Rotterdam. 
 

Postadressen 

• Laurens Woonzorglocatie Dorpsveld,  
Eksterstraat 101, 3083 XA Rotterdam (Charlois) 

• Kliniek Ouderenzorg, Maasstadweg 96, 
3079 DZ Rotterdam 

• Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2,  
2986 AZ Ridderkerk 

• Aafje Revalidatie Maasstad (voorheen Zorghotel) 
Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam 
 

 
 
 
 
 
 

 
Overlijden 
Op zaterdag 30 november is overleden de heer W. Put in 
de leeftijd van 82 jaar. De dienst van Woord en Gebed 
werd gehouden worden op vrijdag 6 december om 10.00 
uur in Rouwcentrum Vredehof te Ridderkerk, waarna de 
begrafenis aldaar heeft plaatsgevonden. Hierbij 
condoleren wij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en 
wensen hen Gods troost en nabijheid toe. 
 
Huwelijksjubileum 
De heer H. van Ooijen en mevrouw H.J. van Ooijen- 
de Wit hopen op zondag 15 december de dag te 
gedenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn 
getreden. Wij feliciteren hen en allen die hen lief zijn van 
harte met deze bijzondere mijlpaal in hun leven en 
hopen dat zij een fijne dag mogen hebben. Voor de 
toekomst wensen wij hen Gods onmisbare zegen toe.  
 
 
Dankbetuiging 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij willen wij u bedanken voor de vele blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader en opa  
 

Mathijs Tiemens (Thijs) 
 
Het is ons tot grote steun geweest. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar de leden van de 
klus- en tuinploeg van onze kerk, die hem de laatste 
jaren vóór zijn opname liefdevol hebben opgevangen. 
Bep Tiemens, kinderen & kleinkinderen 
 
Lichtjesavond 11 december a.s. 
Op woensdagavond 11 december om 19.30 uur is er 
weer een fijne bijeenkomst in en rond onze kerk aan de 
Rijksstraatweg in Rijsoord: De Lichtjesavond. Buiten de 
kerk staan brandende vuurkorven waar we ons aan 
kunnen warmen en die een licht zijn in de donkere 
avond. De deuren van de kerk staan open en uit de kerk 
komen de klanken van Sursum Corda en van ons orgel. 
De muzikanten spelen met elkaar kerstliederen die 
meegezongen worden door de aanwezigen die in de 
kerk zitten of rond de kerk staan. Tussen het zingen van 
de liederen door wordt een meditatie gehouden en een 
gedicht voorgedragen. Na het zingen van het “Ere zij 
God”, het dankwoord en het zingen van “Ga nu heen in 
vrede” is er koffie, thee, chocolademelk, Glühwein en 
frisdrank in de Hoeksteen en kunnen we met elkaar 
napraten en nagenieten van de Lichtjesavond. Komt 
allen en breng vrienden en familie mee. Iedereen is 
welkom. Dat wordt nog eens extra duidelijk gemaakt 
door de openstaande deuren. Wat voor weer het ook is, 
de deuren blijven open. 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Yvonne en Marijke Kok 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Wo. 11-12 19.30 Lichtjesavond in en rond onze kerk 

Do.  12-12 19.00 Catechisatie voor beide groepen 
(12 t/m 15 en 16 jaar en ouder) in 
de kleine zaal van De Hoeksteen 

Vr.   13-12 20.00 Kerstconcert van Sursum Corda in 
onze kerk 

Zo.  15-12 10.00 Ds. J. Breure uit Zwijndrecht 
3e Advent 

  Begroeten kerkgangers: 
Eef van Neuren, Ada Zwagemaker 
en Marja Wols-Commijs 

 17.00 Ds. A.H. Groen uit Sliedrecht 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

   Uitgangs coll.: Fonds Groot Onderhoud 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging 
 

Hierbij nodigt de H.V.D. u hartelijk uit 

voor het bijwonen van de Kerstviering 

in de Hoeksteen op maandag 16 
december. Vanaf 15.15 uur ontvangen 

wij u met een kopje koffie met iets 

lekkers.  
Om half vier beginnen we dan met de 

liturgie. Ook dit jaar zijn er weer de gedichten, het 

orgelspel en samenzang, en het vrije Kerstverhaal. De 
meditatie wordt dit jaar verzorgd door ons oud gemeente- 

en kerkenraadslid Ad Berkhout.  

Na de maaltijd sluiten we om ca. 18.30 uur weer af. 

Tussendoor is er ook nog volop gelegenheid om met elkaar 

bij te praten. 

We vinden het, i.v.m. de boodschappen, fijn als u zich 

opgeeft voor 13 december bij Annemieke Letterman  
of bij Joke de Jong.  

U kunt dan ook aangeven of u vervoer nodig heeft. En als u 

iemand mee wil nemen kan dat natuurlijk ook, iedereen is 
van harte welkom! 

Wij zien er naar uit om u met de Kerstviering te ontmoeten. 

 
Een hartelijke groet van de dames van de H.V.D. 
 
 
 
 


