
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zo zegt de Here Here: wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen 
weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke 
versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene 

zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.” - Ezechiël 34:2b-4 (NBG’51) 
 

Rijsoord, week 6, zondag 02-02-2025 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk (NB) 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 
Koffiedrinken na de dienst 

 Begroeten kerkgangers: 
Jan Anninga, Ada Zwagemaker en  
Marja Wols-Commijs 

17.00 uur: Ds. E. van Wijk uit Meerkerk 

Collecten: Diaconie / Werelddiaconaat & 
Kerkrentmeesters  

 
Kindernevendienst 
Nehemia is niet alleen de man die de muren van 
Jeruzalem heeft laten herbouwen. Hij kan ook goed een 
stad besturen. Het verschil tussen de rijken en de armen 
wordt steeds groter. Nehemia is woedend! Als je samen 
werkt moet je ook samen delen, samen leven. Juist in de 
stad die God een nieuwe toekomst geeft. Nehemia roept 
de rijken op om de armen alles terug te geven, om de 
schulden kwijt te schelden. Hij geeft een voorbeeld wat 
geloven in God van je vraagt: opkomen voor armen en 
zwakken. 
 
Voorbede: 
We bidden om recht en bescherming voor allen in ons 
land en de wereld die lijden onder besluiten van 
machthebbers.  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Fam. A.G. Kranendonk-van Gelder 
 
Zieken 

• Mevr. T.L. Tholenaars-Ritmeester verblijft in Laurens 
Woonzorglocatie Dorpsveld in Rotterdam. 

• Mevr. M. Schop-van Noort is verhuisd naar Zorgcentrum 
Riederborgh in Ridderkerk. Zij gaat daar  
definitief wonen en wij wensen haar daar een gezegende 
tijd toe.  
 

Postadressen 

• Laurens Woonzorglocatie Dorpsveld,  
Eksterstraat 101, 3083 XA Rotterdam (Charlois) 

• Zorgcentrum Riederborgh, Boksdoornstraat 2,  
2982 BC Ridderkerk 
 
 
 
 
 
 

Huwelijksjubileum 
De heer J. de Jong en mevrouw M.K. de Jong-Tol hopen 
op maandag 3 februari a.s. de dag te gedenken dat zij 
60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.  
Wij feliciteren hen, hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van harte met deze bijzondere 
mijlpaal in hun leven en hopen dat zij een fijne dag 
mogen hebben met elkaar. Wij wensen hen nog goede 
jaren samen toe, vergezeld van Gods onmisbare zegen.  
 
Dankbetuigingen  
Op 25 januari waren we 45 jaar getrouwd. We willen u 
hartelijk danken voor de vele persoonlijke felicitaties, 
voor de emails, de app-jes, de kaarten en de 
plantenbakjes. We stonden er versteld van.  
Hartelijk dank voor al de mooie wensen. Er waren ook 
mysterieuze dingen bij. Een plantenbakje met het 
kaartje: zomaar een kerkganger. Een mooie lila kaart 
met op de achterkant van de envelop een postcode en 
huisnummer. In de kaart stond niets. Toch heel hartelijk 
dank. 
Wim en Anja Velthove 
   *** 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en 
telefoontjes die ik gekregen heb voor mijn verjaardag. 
Altijd leuk. 
Groet, Jannie Oskam 
 
Diaconiecollecte 02-02-2025 
Werelddiaconaat Ethiopië 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van 
Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 
voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie 
willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Jongeren beseffen 
dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen 
rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. Samen 
met een hulporganisatie leert de Ethiopische kerk 
jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook 
hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden 
lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel 
opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, 
laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met 
hun tijd mee. 
 
Giften 
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief 
ontvangen: via dhr. Bram van Oudheusden € 5,-- en via 
dhr. Peter van Hal € 5,--. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 
 
 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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Hey Tieners! 
Zondag 09-02 is het weer Tienerkerk! Om 10.00 uur 
starten we, vanaf 09.45 uur is de inloop. Om een klein 
beetje te verklappen waar het over gaat: raad eens wat 
een ridder heeft? Neem een deel van zijn uitrusting mee 
van de trap naar boven, dan maken we het boven 
compleet. 
Groeten, Johan en Cor 
 

 
 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. J. Alderliesten-van Ooijen 
 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Do. 06-02 19.00 Catechisatie voor beide groepen 
(12 t/m 15 en 16 jaar en ouder) in  
de kleine zaal van De Hoeksteen 

 20.00 Huiskring bij Ramon & Ronieke 
Harinck. 

Zo. 09-02 10.00 Ds. G.J. van Beek uit  
Hendrik Ido Ambacht 
Viering Heilig Avondmaal 

  Begroeten kerkgangers: 
Eef van Neuren, Annette van den 
Heuvel en Anneke Verhoeven 

 17.00 Ds. D. van Vreeswijk uit Gouda 
Voortzetting en dankzegging  
Heilig Avondmaal 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

         Tafel coll.: Sponsorkinderen 

 10.00 Tienerkerk op de zolder van  
De Hoeksteen 

 
 
 
 
 
 


