
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier,  
dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.” - Matteüs 24:7 (NBG ‘51) 

 
Rijsoord, week 15, zondag 06-04-2025 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. M.M. van Campen uit Goes 
Bevestiging Joke de Jong in het ambt  
van diaken 
6e Lijdenszondag 
Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar 
Koffiedrinken na de dienst 

 Begroeten kerkgangers: 
Marijke Boogert, Annette van den Heuvel en 
Anneke Verhoeven  

17.00 uur: Ds. A.H. Groen uit Sliedrecht  

Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters  

 
Kindernevendienst 
De Heere Jezus is op weg naar Golgotha en moet zelf 
de zware dwarsbalk van het kruis dragen. Dat is heel 
zwaar voor Hem na alle verdriet en pijn. Het lukt bijna 
niet meer. Dan roepen de soldaten Simon. Hij moet 
helpen: achter Jezus aan lopen met het kruis. We weten 
niet of hij er zin in had of gemopperd heeft dat hij nu veel 
later thuis was. We weten wel dat Simon in Jezus is 
gaan geloven; en zijn vrouw en zonen ook. Ze hebben 
veel mensen over Jezus verteld en over wat Hij voor ons 
heeft gedaan. Wij denken erover na dat Jezus dienen 
ook betekent dat we met mensen meeleven die het 
moeilijk hebben en hen proberen te helpen. Net zoals 
Simon dat bij Jezus deed.  
 
Voorbede: 
We bidden voor de gebieden die 28 maart j.l. getroffen 
zijn door een hevige aardbeving. We bidden in het 
bijzonder voor Myanmar waar ook een burgeroorlog 
woedt.  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Mevr. W.C. de Jong 
 
Zieken 
Dhr. A. Bazen mocht weer thuiskomen vanuit Aafje 
Revalidatie Maasstad. 

 
Huwelijksjubileum 
De heer J. van der Graaff en mevrouw M. van der 
Graaff-de Kreek hopen op maandag 14 april de dag te 
gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn 
getreden. Wij feliciteren hen, hun kinderen en 
kleinkinderen van harte met deze bijzondere mijlpaal in 
hun leven en hopen dat zij een fijne dag mogen hebben 
met elkaar. Wij wensen hen nog goede jaren samen toe, 
vergezeld van Gods onmisbare zegen.  
 
 
 

Dankbetuiging 
Lieve mensen, heel veel dank voor alle felicitaties en 
goede wensen bij m'n verjaardag op 28/3; speciaal aan 
onze (trouwe) ouderen.  
Met hartelijke groet, Tiny van Helden 
 
Herstel van scheuren in de buitenmuren van het 
kerkgebouw  
Door temperatuurwisselingen, roestvorming op de 
gevelankers en zettingsverschillen zijn in de loop der tijd 
scheuren ontstaan in de buitenmuren van ons 
kerkgebouw. Op advies van de Monumentenwacht en 
onze huisarchitect, bureau Lakerveld, is besloten om 
deze schade op korte termijn te laten herstellen. Vorig 
jaar hebben wij bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een onderhoudsplan voor de komende zes jaar 
ingediend en hiervoor subsidie aangevraagd. De 
herstelwerkzaamheden aan de buitenmuren maken hier 
onderdeel van uit. De subsidie is toegekend en dekt 60% 
van de subsidiabele kosten. De aannemer die wij voor 
deze klus in de arm genomen hebben geeft aan 
ongeveer 4 weken nodig te hebben. Vorige week vrijdag 
kregen wij te horen dat zij op maandag 7 april 
aanstaande willen starten om er zeker van te zijn dat de 
klus vóór de Rijsoordfair is afgerond. De komende 
weken zullen er daarom bouwvakkers aan het werk zijn 
rond ons kerkgebouw. Dit zal niet onopgemerkt blijven: 
er worden rolsteigers geplaatst, mogelijk komt er een 
puinbak, en overdag zullen werkauto’s bij de kerk 
geparkeerd staan. In overleg met de aannemer is 
afgesproken dat zij rekening zullen houden met de 
activiteiten van de gemeente die overdag plaatsvinden, 
zoals de paasviering van de H.V.D. Wij hopen op uw 
begrip voor eventuele hinder die deze werkzaamheden 
met zich meebrengen.  
De Kerkrentmeesters  
 
Gebedskring 
In de lijdenstijd is er ook gebedskring (zie agenda). Wij 
bidden met elkaar voor persoonlijke en kerkelijke noden. 
Kort gezegd maar helaas zo talrijk! In lijn met de 
verkondiging van Ds. Van den Berg (zondag 30-03) 
bidden we om geestelijke oogst en beseffen we dat dat 
alleen kan als we bouwen op het fundament Jezus 
Christus en Zijn verzoenend sterven. 
 
“De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van Zijn verbond, 
dankt aan Zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar Zijn dienstmaagd om.”  (lied 303:1) 
 
 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord) 
tel. 0180-426525  e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl 

Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur 

 
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:  

Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
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Paasbakjes 
Op zondag 13 april staan de Paasbakjes weer klaar in 
de Hoeksteen. Deze bakjes moeten bij onze 
gemeenteleden gebracht worden. We hebben uw en 
jouw hulp nodig om de bakjes op hun bestemming te 
krijgen. De bakjes staan gesorteerd op wijk en staan 
klaar om meegenomen te worden. Bent u in de kerk dan 
kunt u uw eigen bakje meenemen. Ben u/jij in de 
gelegenheid om een aantal bakjes te bezorgen die 
blijven staan? Schroom niet om ze mee te nemen en te 
bezorgen. U/jij maakt onze gemeenteleden en ons daar 
erg blij mee. 
De diaconie 
 
RijsoordFair 2025 
Zaterdag 17 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur is het zover 
en gaan we er weer een mooie dag van maken voor 
onze gemeenteleden en voor de inwoners van Rijsoord 
e.o.  
 
Website: 
De website is klaar en we nodigen u uit om een kijkje te 
nemen op: www.rijsoordfair.nl Kom vooral kijken en 
meedoen op 17 mei.   
 
Kinderen horen er ook bij: 
Graag nodigen we ook de kinderen uit om mee te doen 
aan de kleedjesmarkt tijdens de RijsoordFair 2025. Je 
kan daar je eigen spulletjes verkopen en natuurlijk mag 
je de opbrengst zelf houden. Aanmelden kan via 
info@rijsoordfair.nl maar let op: vol is vol. 
 
Bestellen vóór 25 april a.s.: 
Op de website van onze gemeente vindt u een link naar 
het boekje van de RijsoordFair met daarin een 
bestelformulier voor het bestellen van overheerlijke 
stroopwafels van de beroemde bakker Markus uit 
Gouda. We verkopen ook weer fraaie Geraniums in 
allerlei kleuren. En niet te vergeten geweldige witte, 
rosé- en rode wijn voor het zomerse genieten. 
Alle producten kunt u zelf afhalen op zaterdag 10 mei 
tussen 10.00 en 12.30 uur in de Hoeksteen. 
 
Loten, koop ze ook dit jaar weer: 
Natuurlijk vragen we u weer om zo veel mogelijk loten te 
kopen waarvoor opnieuw prachtige prijzen zijn te 
winnen. Bestellen via Annemiek Stolk.  
 
Opbrengst: 
100% van de opbrengst van de RijsoordFair 2025 is 
voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor 
onze kerk. 
 
Vrijwilligers: 
En… zonder uw hulp kunnen we niet, dus vragen we u 
met nadruk om u op te geven als vrijwilliger voor deze 
dag (ochtend en/of middag). Aanmelden graag via 
Corine Letterman, corine@rijsoordfair.nl  
 
Mail of bel: 
Als u vragen, ideeën of aanvullingen heeft laat het ons 
dan vooral weten. Stuur een mail naar 
peter@rijsoordfair.nl  
 
 
 
 
 
 

 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. C.E. Dekker-Lagendijk 
 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Ma. 07-04 20.00 Kerkenraadsvergadering in  
De Hoeksteen 

Do. 10-04 20.00 Gebedskring bij Marianne Reedijk 

Zo. 13-04 10.00 Ds. P.L. de Jong uit Rotterdam 
Palmzondag 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

  Begroeten kerkgangers: 
Jan, Liane en Suzanne Anninga 

 17.00 Ds. G.J. van Beek uit  
Hendrik-Ido-Ambacht 

 Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters 

 15.45-
16.45 

18+ Kring op de zolder van  
De Hoeksteen 
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                                                                           Het Lam op de troon, staande als geslacht 
 

 

Uitnodiging 

 

 

 

 
 

Bij deze nodigen 

wij u heel 

hartelijk uit voor 

de Paasviering in de Hoeksteen. Het Paasfeest hopen wij te 

gaan vieren op D.V. maandag 14 april. 

Vanaf kwart over drie staan de koffie en thee weer klaar. Om 

ongeveer half vier beginnen we met de Paasliturgie, waarin 

Ds. Hendriksen de meditatie zal verzorgen. 

En in de pauze is er natuurlijk alle tijd om even bij te praten. 

Na de broodmaaltijd sluiten we om ongeveer half zeven af.  

Wij hopen dat u ook kunt komen. En wilt u iemand 

meenemen? Iedereen is van harte welkom! 

I.v.m. de boodschappen stellen wij het op prijs als u zich voor  

11 april wilt aanmelden. Dit kan bij Annemieke Letterman  

of bij Joke de Jong. Ook kunt u dan aangeven of u vervoer 

nodig heeft. 

Wij kijken naar u uit en hopen op een gezegende Paasviering. 

 

 

 

 

Hartelijke groeten van de dames van de H.V.D. 
 


